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‘Ik moet leren
om in alle drukte
op tiyd rust

te nemen’
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Elisabeth Dierckxsens:

‘De kar trekken, dat vind ik leuk’

In deze rubriek vertelt elke
maand een (kandidaat-)-
notaris die tien jaar geleden
(het jaar dat Notariaat
Magazine voor het eerst
verscheen) is begonnen met
werken over zijn ervaringen
en verwachtingen. Bent u in
2001 gestart en hebt u een
interessant verhaal?

Mail naar nm@knb.nl.

TEKST Erna Heijligers | FOTO’S Truus van Gog

‘ isteren is de aandelenoverdracht geweest.
In maart 2010 hebben Jaap Grijmans en ik
ons hier gevestigd. Omdat ik toen zwanger
was van mijn tweede kindje, raadde onze

accountant ons af dat ik ondernemer zou worden. Ik kon

als zwangere vrouw namelijk geen arbeidsongeschikt-
heidsverzekering krijgen. We runnen de zaak al wel sinds
maart onder de naam Grijmans Dierckxsens, maar nu
ben ik dus echt mede-eigenaar van het kantoor!’

‘Nee, het komt niet zo vaak voor dat een kandidaat
mede-eigenaar wordt van een notariskantoor. Maar

ik ken Jaap al sinds 2001 en we hadden altijd een heel
goede band met elkaar. Hij is meer een alfa en ik meer
een beta. We vullen elkaar gewoon heel goed aan. Ik ben
ooit samen met hem begonnen bij Koch Notarissen in
Den Haag. In 2007 zijn onze wegen gescheiden toen de
toenmalige partners van Koch uit elkaar gingen. Toen
ben ik een jaar bij Matzinger en Eversdijk Notarissen
gaan werken. Daar heb ik met name geleerd hoe je heel
efficiént kunt werken. Wel moest ik daar erg veel van
hetzelfde soort werk verrichten en kon ik er niet als
estate planner aan de gang.’

‘In de tussentijd was Jaap het advocatenkantoor Wessel,
Tideman en Sassen gaan versterken. Ergens in de zomer
van 2009, raakten we tijdens een borreltje in de kroeg aan
de praat. Hij zat daar alleen als notaris op een kantoor met
drie man personeel en zocht een kandidaat. Toen dacht ik:
“Dat vind ik een leuke uitdaging om samen met hem dat
kantoor uit te gaan breiden.” Dus toen ben ik overgestapt.
Toen we echter op een gegeven moment voor de beslissing
kwamen te staan om te gaan fuseren met de advocaten,
bleek uiteindelijk dat Jaap en ik toch heel veel voordelen
zagen in een zelfstandig notariaat. Een eigen kantoor,
waarbij we konden kiezen uit de cliéntéle die we zelf leuk
vinden. Dus zijn we samen per 1 januari 2010 weggegaan.
En ja, nu zitten we hier inmiddels alweer met tien mensen
aan de Bezuidenhoutseweg.

‘Of er nu een droom is uitgekomen? Nou, ik heb het
altijd leuk gevonden om me met de zaak zelf te
bemoeien. Hoe wil je de inrichting van je kantoor?

Wat moet je doen voor de pr? Hoe wil je met je personeel
omgaan? Ik vind het gewoon leuk om de kar te trekken.
Ik denk dat ik wel een beetje ondernemersbloed in me
heb, mijn vader was namelijk ook notaris. Sinds mei 2010
is hij met pensioen, maar af en toe neemt hij bij ons
waar. Vroeger had hij samen met twee andere mensen
een notariskantoor in Kaatsheuvel. Toen ik op de middel-
bare school zat, woonden wij op drie kwartier afstand
van mijn school. In die tijd maakten mijn zus en ik altijd
ons huiswerk op zijn kantoor. Zodoende raak je heel
vertrouwd met de sfeer van zo'n zaak. Ik denk dat die
achtergrond wel invloed heeft gehad op de keuze om nu
zelf iets te beginnen.

‘Wat ik nog moet leren is om in alle drukte op tijd rust te
nemen. Mijn zoon Jitse is in augustus vorig jaar geboren.
Over anderhalve week gaan we verhuizen en een net
gestart kantoor heeft natuurlijk ook veel aandacht
nodig. Soms lijkt alles tegelijkertijd bij elkaar te komen;
wat dat betreft zijn het tropenjaren! Daarom heb ik ook
best wel, hoe zal ik het formuleren... Kijk, ik vind de
verhouding werk-privé ook heel belangrijk. Dus ik heb
toch ook wel getwijfeld. Maar dan is het gewoon heel
gaaf als je een compagnon hebt met wie je goed matcht
en tegen wie je kunt zeggen: “De ene keer ben ik er wel
bij en de andere keer niet, omdat ik mijn gezin 66k
belangrijk vind.” Wat dat betreft is mijn vader een grote
inspiratiebron als het gaat om hoe hij alles heeft
opgebouwd en er intussen ook voor ons was. Hij was en
is een echte family man. In die zin lijk ik echt op hem.'m

Elisabeth Dierckxsens (34) werkte sinds 2001 als
kandidaat-notaris voor verschillende kantoren. Sinds
2005 is ze estate planner en begin vorig jaar startte
ze samen met Jaap Grijmans een eigen kantoor in
Den Haag. Hun cliéntéle bestaat voor het grootste
deel uit mkb-ondernemers.
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