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‘Je moet goed luisteren  
naar je onderbuik gevoel’
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‘A
ls je me over tien jaar weer opbelt? Dan ben 
ik heel tevreden dat ik deze stap heb gezet.  
Ik ben een jaar geleden voor de tweede keer 
moeder geworden. De vraag om notaris te 

worden, kwam net nadat ik terugkwam van verlof. 
Natuurlijk heb ik me afgevraagd of dit het juiste moment 
is. Ik denk het wel. Toen ik tien jaar geleden begon, had 
ik zeker niet gedacht nu op dit punt te staan. Het is ook 
best snel, ik ben halverwege de dertig. Maar het voelt 
goed. En ik ben het nu ook gewend. Wegens ziekte van 
notaris Van Elten neem ik sinds anderhalf jaar zijn 
praktijk waar. Niet voor één dag in de week zoals ik 
gewend was, maar elke dag. Die periode is voor mij heel 
waardevol geweest. Na een jaar vroeg ik me af wat ik zou 
doen als hij niet terug zou komen. Zou ik weer achter mijn 
bureau gaan zitten, zoals daarvoor? Of wilde ik meer?  
Het was eigenlijk mijn eer te na om weer als kandidaat 
“onder” iemand anders te gaan werken. Dat voelde als  
een stap terug. En ik vond ook dat ik het goed deed. 

Ik ben begonnen in Den Haag bij BarentsKrans. Startte 
op de afdeling personen- en familierecht. Na vierenhalf 
jaar besloot dat kantoor een andere koers te varen.  
Toen ben ik weggegaan; veel keus had ik ook niet. Ik 
kwam terecht in Apeldoorn, bij Nysingh. Ik woonde in 
Amsterdam, had nog geen kinderen en dacht: “Ach die 
afstand kan best.” Maar dat viel tegen! Na een maand of 
tien brak de reistijd me op. Ik solliciteerde bij een kleiner 
kantoor in de buurt. Jammer genoeg pakte dat niet zo 
goed uit. Wat ik daarvan geleerd heb? Je moet, ook al is  
de markt minder, goed luisteren naar je onderbuikgevoel.  
Ik werd daar meteen tijdens mijn eerste gesprek aange-
nomen en was eigenlijk best verbaasd. Je hoort dat wel 
vaker, maar ik was het niet gewend. Bij die grote 
kantoren zijn er verschillende rondes, moet je een assess-
ment doen. En je wordt ook getest of je juridisch wel van 
de hoed en de rand weet. Ik denk dat kleinere kantoren 
daar wel wat van kunnen leren. Ik zou zelf nooit iemand 
na één gesprek aannemen. 

Ik denk dat een kleiner kantoor met alleen notariaat 
beter bij mij past. Het is wat informeler en directer, 
zowel richting cliënten maar ook onderling. En er heerst 
een andere sfeer. Bij een groot kantoor wordt er meer 

 

Martine Boersen (34) startte haar loopbaan bij  
BarentsKrans op de sectie personen- en familierecht.  
Sinds juni 2006 is zij werkzaam bij Van Elten Van de 
Griend Netwerk Notarissen. Dit jaar wordt ze daar notaris. 

 ‘Tien jaar geleden had ik niet gedacht 
nu op dit punt te staan’
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In deze rubriek vertelt elke 
maand een (kandidaat-)-
notaris die tien jaar geleden 
(het jaar dat Notariaat 
Magazine voor het eerst 
verscheen) is begonnen met 
werken over zijn ervaringen 
en verwachtingen. Bent u in 
2001 gestart en hebt u een 
interessant verhaal?  
Mail naar nm@knb.nl.
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Dat is op een kleiner kantoor toch wel anders. Je hoeft je 
minder continu te bewijzen. Wat wel leuk is als je begint 
op een groot kantoor? De jonge mensen. Je kunt samen 
optrekken. 
Ik werk vier dagen en dat blijf ik ook doen. De notaris 
hiervoor deed dat ook. Met enige regelmaat doe ik 
’s avonds ook nog wat. Dat is ook het manco van 
parttime werken, zeker bij vier dagen. Je houdt hetzelfde 
werk maar in minder dagen. Thuiswerken vind ik zelf 
niet zo prettig. Ik heb een duidelijke afscheiding tussen 
werk en privé nodig, word thuis veel te veel afgeleid. 
Overigens denk ik dat het in het notariaat best moeilijk  
is om thuis te werken. Er lopen bij ons regelmatig zomaar 
mensen binnen met een vraag. Als je thuis zit, kun je die 
niet helpen.

De laatste jaren voel ik me veel zekerder. Ik denk nu  
niet meer dat anderen het wel beter weten. Ik weet het 
gewoon beter! En als dat eens niet zo is, dan durf ik dat 
ook te zeggen. Ook zoiets: in het begin denk je dat dat 
niet kan. Maar waarom niet? Verder moet je je eigen 
keuzes durven maken. Wil je je specialiseren? Wil je een 
algemene praktijk voeren? Doe dat dan ook. Nou vind  
ik het personen- en familierecht toevallig heel erg leuk. 
Maar soms kom je ergens terecht waar je blijft hangen, 
terwijl je van tevoren een ander doel voor ogen had.  
Doe daar dan wat mee! 
De komende jaren wil ik mijn eigen ondernemerschap 
verder ontwikkelen. Hiervoor lag de nadruk op de 
inhoud. Logisch ook als je het niet voor het zeggen hebt. 
Dan kan je je daar ook van afzijdig houden. Maar dat 
gaat dus veranderen. Ik heb veel geleerd van de Manage-
ment Leergang. Financiële besturing, hoe ga je om met 
personeel, hoe acquireer je. Heel nuttig. Juist in die 
dingen heb ik ook erg veel zin.’ 
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