
Net als Yuri staan we 
voor meer dan voor 
onszelf alleenZ

oals waarschijnlijk ook bij u, staan  
op mijn telefoon meerdere afspeel-
lijsten, met muziek voor iedere 
gemoedstoestand. Naast het gebrui-

kelijke ‘Favoriet’, ‘Romantisch’, ‘Uptempo’, 
‘Dance’ en ‘Vakantie’ (veel Enrique Iglesias) 
heb ik ook een afspeellijst met de omineuze 
titel ‘Fout’. Een kleine greep: Wolter Kroes 
(zelfs tweemaal), Anita Meyer en natuurlijk 
André Hazes, maar ook Matthias Reim, Sandra 
(‘Maria Magdalena’) en Olaf Henning (‘Cowboy 
und Indianer’). Het eerste nummer van de lijst 
is echter ‘Rio’ van de onvergetelijke zusjes 
Maywood. Hoe toepasselijk in deze tijd van 
Olympische Spelen. Terwijl ik dit schrijf,  
staat de teller op veertien medailles, is Epke 
gevallen, heeft Daphne zilver en is Yuri naar 
huis gestuurd. En over dit laatste zijn de 
meningen, zo is mij gebleken, enorm verdeeld. 

Braziliaans carnaval

Waar een groep (waartoe Youp van ’t Hek) van 
mening is dat Yuri een volwassen man is, die 
prima zelf kan beoordelen hoeveel biertjes hij 
drinkt en dat NOC*NSF zich gedraagt alsof het 
met een kleuter van doen heeft, is een andere 
groep een geheel andere mening toegedaan. 
Yuri is topsporter, hetgeen zich niet verdraagt 
met alcohol en nachten doorhalen. Al helemaal 
niet bij een event als de Olympische Spelen 
waar hij optreedt als representant van 
Nederland. Ik moet u zeggen dat ik tot de 
tweede groep behoor. Hoe moeilijk kan het 
zijn om even een week te wachten met die 
alcohol en gewoon op tijd bij een training te 
zijn? Het is toch geen Braziliaans carnaval? 

Nora van Oostrom-Streep
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Maar al te veel ondernemers kennen de moei-
lijkheden van de markt en hebben ermee te 
dealen; in een eerdere column schreef ik u 
over de onderneming van mijn man die ten 
onder dreigde te gaan nadat na 9/11 Defensie 
alle opdrachten bevroor, en het faillissement 
van de onderneming van mijn ouders. Dat 
voor het notariaat de KNB een rol heeft in het 
suggereren van nieuwe markten en het facili-
teren van ondernemerschap staat als een paal 
boven water, maar dat de notaris (met zijn vele 
monopolies) daarnaast recht zou hebben op 
financiële steun is onhoudbaar. 

OnBerispelijk gedrag

Ten aanzien van de ethische ruggengraat ben 
ik van mening dat hoe zwaar de financiële last 
ook is, er geen enkel excuus bestaat om je in te 
laten met dubieuze zaken. Wij allen hebben 
iets gezworen of beloofd in die rechtbank  
en weten dat we met die eed of belofte een 
professie op ons genomen hebben die ons tot 
iets verplicht. Tot onberispelijk gedrag welte-
verstaan. Tot het waarmaken van maatschap-
pelijk vertrouwen en het waarmaken van de 
ons toegekende monopolies. Niet tot het over-
schrijden van allerlei ethische grenzen met het 
beroerde excuus dat het financieel tegenzat  
of we niet wisten dat ABCDE-transacties niet 
zuiver waren. Neem je verantwoordelijkheid 
en sta voor hetgeen waar je ooit ja tegen hebt 
gezegd. Noblesse oblige. Want net als Yuri 
staan we voor meer dan voor onszelf alleen. 
We staan voor vertrouwen en rechtszekerheid 
en als we toch dat biertje willen drinken en 
willen doorhalen, moeten we gewoon iets 
anders gaan doen. Net als Maywood. 

All in  
the game…

Zijn verslavingsgeschiedenis vind ik in dat 
verband minder belangrijk, maar dat het bij 
de Spelen om méér gaat dan jezelf, mag toch 
bekend worden verondersteld. 

Tweedeling

Een soortgelijke tweedeling bespeurde ik bij 
de recente ontwikkelingen rond notarissen  
die wegens financiële perikelen en dubieuze 
transacties in de problemen (en de media)  
zijn gekomen. Eén groep is van mening dat  
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB) veel nadrukkelijker deze notarissen  
die blijkens hun geschiedenis al tot een 
‘getroebleerde groep’ behoorden, had moeten 
bijstaan en ziet hen als slachtoffer voor wie 
een vangnet gespannen had moeten worden. 
Een andere groep vindt dat dit de verantwoor-
delijkheid van de notarissen zelf is. 

vechTmarkT

Er zijn hier in mijn optiek meerdere zaken te 
onderscheiden. Enerzijds de moeilijkheid om 
je als ondernemer staande te houden in een 
vechtmarkt, anderzijds de ethische ruggen-
graat die je als notaris hoe dan ook moet 
hebben, crisis of niet. Ten aanzien van het 
eerste zal niemand ontkennen dat onderne-
merschap lang niet altijd over rozen gaat. 
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