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De vreedza
school =

e basisschool van mijn twee jongste
kinderen is een zogenoemde
vreedzame school. Dit betekent
niet dat de kinderen er nooit ruzie
maken of dat cyberpesten of andersoortige
ellende niet voorkomt, maar dat de school
actief en stelselmatig aandacht besteedt aan
het tegengaan van conflicten. Volgens het
programma is De Vreedzame School: ‘Een
compleet programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch burger-
schap. Het beschouwt de klas en de school als
een leefgemeenschap, waarin kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen
te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap, en staan open voor de
verschillen tussen mensen.’ Grote woorden
voor kleine mensen, maar wel met een prij-
zenswaardige ambitie en een doel dat verder
gaat dan het einde van de basisschool.
Een van de pijlers van het concept is (bij de
kleuters) het opzetten van een rode pet als je
boos bent. De andere kinderen weten dan dat
ze beter niet met je in discussie kunnen gaan
en het kind zelf heeft een moment waarop het
stilstaat bij de eigen emotie en kan afkoelen.

Een ander essentieel punt is het ‘stop-hou-op’
moment. Doet iemand iets wat je niet wilt, dan
maak je dat aan hem kenbaar, stopt de ander
en ga je samen in gesprek. Luisteren naar de
ander en diens argumenten is verplicht. Ook
zijn er mediatoren: kinderen uit de groepen

7 en 8, die in de pauzes rondlopen en bij
conflicten ingrijpen en de ruziemakers
meenemen naar een kamer om er gezamenlijk
uit te komen. De raddraaiers mogen pas weg
als ze elkaar de hand hebben geschud.

FATSOENSREGELS

Goh. Voelt u waar ik heen wil? Met name de
laatste maanden lijken groepen en individuen
in het notariaat een van de basispijlers van
normale communicatie te hebben vergeten,
namelijk het allereerst aanspreken van de
groep of persoon waar ze een probleem mee
hebben. In plaats daarvan wordt de frustratie
direct op LinkedIn gezet, anoniem naar een
journalist gestuurd of voluit in de media
geventileerd.

Nu weten we allemaal dat er veel gaande is

en de notariéle wereld op punten om zijn as
draait, maar dat rechtvaardigt niet het loslaten
van de algemene fatsoensregels. Recent sprak
ik met een journalist van De Persdienst (die

alle regionale bladen bedient) die ook al
bleek te beschikken over een uitdraai van
interne LinkedIn-discussies. Anoniem bij
hem bezorgd, net als enige tijd terug bij

Het Financieele Dagblad.

Geregeld nemen notarissen contact op met
journalisten om (veelal anoniem) hun gal te
spuien over de gang van zaken binnen de KNB,
bij collega’s of in de politiek. Geregeld ook
menen (oud-)hoogleraren olie op het vaur

te moeten gooien door te melden dat ‘het
notariaat op drift is’ | ‘vroeger alles beter was’

| ‘een groot deel van de beroepsgroep los-
gezongen is van waar het om gaat’. Schadelijke
acties voor de beroepsgroep als geheel en
volstrekt niet bijdragend aan een construc-
tieve oplossing.

GOED HUWELIJK

Er zullen vast mensen zijn die menen ‘dat
praten niet helpt, je toch niet wordt gehoord
en men dan maar wakker geschud moet
worden’, maar ik verzeker u dat dit onzin is.
Net zo min als het meppen van een andere
kleuter in de bouwhoek bijdraagt aan een
goede oplossing, helpt het affakkelen van
anderen, de KNB of het notariaat in zijn geheel
aan het oplossen van de voorliggende vraag-
stukken. We moeten samen verder als
notariéle collega’s, als notarissen en KNB, als
totale beroepsgroep en net als in een goed
huwelijk moet de liefde van twee kanten
komen en is het open houden van de commu-
nicatielijnen vitaal om het huwelijk te laten
slagen. Mijn voorstel voor ons zou dus zijn om
massaal de principes van De Vreedzame School
te omarmen (www.devreedzameschool.net),
open te staan voor de verschillen die er leven
in opvattingen en gezamenlijk de verantwoor-
delijkheid te nemen voor de toekomst van de
gehele beroepsgroep. Mocht iemand hierbij
behoefte hebben aan ondersteuning; mijn
dochters helpen u graag. En wees gerust:

u hoeft geen rode pet op.m
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