‘De steun van God’




Victor The is waarnemend kandidaat-notaris onroerend goed
bij Verhees Notarissen in Rijnsburg. Ook is hij fitnessinstructeur.

Het geloof is de rode draad in zijn leven.

TEKST Henriette van Wermeskerken | BEELD Truus van Gog

‘ et notariaat? Duur en saai,
wordt vaak gedacht. Allebei
niet waar. Toen ik op school
zat, wilde ik graag auto-

ontwerper worden. Maar wis- en natuur-

kunde bleken niet mijn sterkste kanten,
dus een technische studie leek mij niet
geschikt. Beroepskeuzetesten wezen
duidelijk het beroep van notaris aan.

Interessant, dacht ik. Het werd rechten.

Vanaf het begin van de studie werkte

ik twee dagen per week op een notaris-

kantoor in Hoofddorp. Eerst vooral

administratief werk, later meer en meer
juridisch-inhoudelijk. Na mijn afstuderen
in 2005 kon ik daar als kandidaat-notaris
aan de slag. Ik heb gewerkt op alle rechts-
gebieden. Helaas werd ik als gevolg van
de crisis in 2009 ontslagen, net toen ik
mijn eerste huis had gekocht. Ik kreeg
snel een nieuwe baan bij het kantoor waar
ik nu nog werk. Ik ben specialist bijzonder
onroerend goed, dus ik doe vooral de wat
ingewikkeldere zaken. Denk aan zakelijke
rechten, splitsing in appartementsrechten
en executieveilingen. En dan met name
zakelijk onroerend goed.

GELOOF

‘Ik kom uit een katholiek gezin en breng
mijn geloof ook in de praktijk. Dat doe
ik sinds 2005, toen ik in aanraking kwam
met de Wereld Jongeren Dagen (W]D).
Die vinden elke twee a drie jaar plaats.
Honderdduizenden tot miljoenen jonge
mensen uit de hele wereld komen bijeen
om uiting te geven aan hun rooms-
katholieke geloof. Tijdens de W]D vier
je het geloof door catecheses, maar

ook door muziek, theater, gesprekken
en ontmoetingen. Catechese betekent
verdieping. Het houdt in dat een bisschop
geloofslessen geeft over een bepaald
thema. Belangrijke onderdelen zijn ook
een voettocht door de stad, het lopen van

een kruisweg, de verwelkoming van de
paus en een gezamenlijke overnachting
op een groot veld. In 2005 waren er meer
dan een miljoen jongeren in Keulen.
Geweldig om te zien dat wereldwijd

zo veel jongeren actief met het geloof
bezig zijn. Tot die tijd had ik het gevoel
dat ik zo’'n beetje de enige jongere was
die geloofde. Ik besefte dat ik meer met
mijn geloof wilde doen. Sindsdien ga
ik elke keer naar de WJD. In 2008 naar
Sydney, in 2011 naar Madrid, in 2013 naar
Rio de Janeiro en vorig jaar naar Krakau.
Daar waren drie miljoen mensen. De stad
van paus Johannes Paulus II, de populaire
Karol Wojtyla, die in 1984 met de WJD
begon. Sinds 2011 reis ik mee als muzikant
en begeleider van een deelgroep van zo'n
tien jongeren van ongeveer dezelfde
leeftijd. We reizen samen, doen allerlei
activiteiten en voeren verdiepende
gesprekken.

ACTIEF BINNEN DE KERK

‘Na afloop van de WJD in Keulen in
2005 werd ik benaderd door bisdom
Haarlem met de vraag of ik een jongeren-
programma wilde helpen organiseren
rond de Stille Omgang. Dat is een
jaarlijkse processie in het centrum
van Amsterdam naar aanleiding van
het wonder van de hostie, een wonder
dat plaatsvond in 1345 en dat door het
Vaticaan is erkend. Er komen meer dan
vijfduizend mensen op af, sinds 2006
ook honderden jongeren. Tot 2012 ben
ik bij de organisatie betrokken geweest.
Vervolgens kwam ik via mijn vrouw

in aanraking met Life Teen Nederland.
Dat is een van oorsprong Amerikaanse
organisatie die bijeenkomsten en
zomerkampen organiseert met als doel
tieners dichter bij Christus te brengen.
Mijn vrouw en ik zijn beiden muzikant
en deelgroepleider tijdens de jaarlijkse

MENS

zomerkampen. De laatste keer was het
thema “Glorify”, dus het eer brengen
aan God. Om dat inzichtelijk te maken,
hebben wij het thema “koninkrijk” daar-
aan gekoppeld, compleet met verkleed-
partijen en toneelstukjes. Ik ben actief als
pianist en zanger, samen met mijn vrouw.
Niet alleen tijdens de zomerkampen,
maar ook op verschillende evenementen
die de kerk organiseert en tijdens de W]D.
We spelen en zingen doorgaans “Praise
and worship”. Het is hedendaagse christe-
lijke muziek, niet specifiek katholiek.

VOLDOENING

‘Ik ben instructeur bodycombat. Dat is
een intensieve cardio work-out op muziek.
Je voert schop- en stootbewegingen uit,
bewegingen uit verschillende vechtsporten.
Als kind heb ik veel gesport, maar tijdens
mijn studie kwam daar niet veel meer
van terecht. In 2004 begon ik met body-
combat en in 2012 werd ik gevraagd
instructeur te worden. Het is leuk om te
doen en goed voor je conditie. Verstand
op nul en je lekker uitleven. Ik krijg er
energie van, niet alleen van het sporten,
maar ook van het lesgeven. Het kost tijd,
maar ik krijg er veel voor terug. Datzelfde
geldt voor mijn activiteiten die met het
geloof te maken hebben. Die geven

mij veel geestelijke voldoening. Mijn
geloof helpt mij om zaken in het juiste
perspectief te plaatsen. Het geeft mij
ook innerlijke rust. De steun van God
helpt mij om met ingewikkelde zaken
om te gaan. Ik probeer elke ochtend thuis
een gebedsmoment in te lassen om God
te danken voor de dag en zijn hulp en
bescherming te vragen.' m
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