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MENS

- ‘De tijd dat de dokter, de pastoor

verder

en de notaris niet van hun plek kwamen,

ligt achter ons’

Willem Gerbers startte als kandidaat-notaris in Rotterdam, werkte tien jaar
in het buitenland en is nu notaris bij HVK Stevens in Amsterdam. Hij werkt
graag voor hardwerkende ondernemers.

TEKST Henriette van Wermeskerken | BEELD Truus van Gog

‘ a mijn studie solliciteerde

ik bij het toenmalige Loyens

& Volkmaars en Loeff Claeys

Verbeke. Wat mij in het
notariaat trok, is het bij elkaar brengen
van partijen. De rol van middleman ligt
mij beter dan het optreden voor een partij.
Toen ik bij beide kantoren werd aange-
nomen, koos ik voor Loyens & Volkmaars,
waar men toen net gestart was met het
opzetten van een notariéle poot. Daar
was Ronald Pfeiffer voor aangetrokken.
Er was in die tijd veel beweging binnen
de kantoren. Een deel van de advocaten
van Loeff ging naar Allen & Overy. Binnen
een jaar na mijn komst fuseerde Loyens &
Volkmaars met het Nederlandse deel van
Loeff Claeys Verbeke tot Loyens & Loeff.
Zo kwam ik in zekere zin toch nog bij
beide kantoren te werken.’

HEAD OF LEGAL

‘Een jaar nadat ik was begonnen, in 2000,
werd ik uitgezonden naar de Parijse
vestiging, onder meer omdat ik voor een
grote Franse klant werkte. Een prachtige
tijd. We woonden in de Marais, vlak bij de
Place des Vosges. Die stad leeft 24 uur per
dag. Ons eerste kind is in Parijs geboren.
Inmiddels hebben we er vier. Toen mijn
Parijse periode erop zat, was ik toe aan
iets anders. Na zeven jaar werken breekt
vaak een periode van bezinning aan.

Ik werd bedrijfsjurist bij Rodamco en
maakte de fusie met Unibail mee, waarna
ik Head of Legal werd van het nieuw
ontstane Rodamco-Unibail. Ik werkte

in Rotterdam, Parijs en Wenen. Die fusie
tussen het Nederlandse en het Franse
bedrijf was zogenaamd een merger of
equals geweest, maar de Fransen kregen
toch iets meer te zeggen. Na drie jaar
raakte de koek op, of verdween de chemie,
hoe je het wilt noemen. Het had er ook
mee te maken dat ik niet Frans genoeg
was, denk ik. Ik stond op een kruispunt:

welke kant ga ik op? Ik heb het notariéle
vak altijd ontzettend leuk gevonden.
Bij Loyens & Loeff hadden ze gezegd
dat ik altijd terug kon komen. In 2009
werd ik weer kandidaat-notaris.

AVONTUUR

‘Terug in Rotterdam begon het avontuur
meteen weer te trekken. Op de vestiging
in Luxemburg werkten weinig juristen,

en degenen die er zaten waren Belgen en
Fransen. Verder was het vooral een kantoor
van fiscalisten. Daar moest wat Nederlands
juridisch bloed bij, en dat trok mij wel.
Bruggen bouwen, mensen met elkaar
verbinden, zorgen dat er een team ontstaat,
dat vind ik een mooie uitdaging. Wij
woonden inmiddels met het gezin weer
in Rotterdam. In het begin reed ik heen
en weer, maar dat was niet te doen. In de
winter deed ik eens van zondagavond tot
maandagochtend over de rit. Dat waxine-
lichtje dat je in de auto moet hebben, had
ik toen echt nodig. Toen zijn we verhuisd
naar Luxemburg. Niet de meest bruisende
plek, maar met een gezin woon je er
heerlijk. We zijn er vier jaar gebleven.

ONDERNEMERS

‘Al met al heb ik tien jaar in het buitenland
gezeten. Je doet er fantastische ervaringen
op, maar het heeft ook lastige kanten. In het
buitenland blijf je toch die Nederlander,
terwijl je er in Nederland ook niet meer
helemaal bij hoort. Tijd voor een nieuwe
uitdaging. Via via hoorde ik over HVK
Stevens: wat kleinschaliger dan de grote
kantoren, veel ondernemers als klant, veel
familiebedrijven. Het sprak mij aan, ook
vanwege de samenwerking met fiscalisten.
Ik ben een Rotterdammer in hart en nieren,
ik ben er geboren en getogen, ik woon er
en ga er nooit meer weg. Maar zakelijk
gezien vond ik Amsterdam interessant.
En ik hoef niet per se mijn zakelijke
contacten in het weekend tegen te komen.

Maar het kan wel, en dat is leuk. Nu ben
ik een Rotterdammer in Amsterdam.
De tijd dat de dokter, de pastoor en

de notaris niet van hun plek kwamen,
ligt achter ons. Ik ga regelmatig bij mijn
klanten langs. Op die manier leer ik
zo'n bedrijf beter kennen en kan ik mijn
klant dus beter van dienst zijn. Eerlijk
gezegd vind ik het concept van de vaste
standplaats niet meer van deze tijd.

RESULTAAT

‘Ik werk graag voor en met hardwerkende
ondernemers. Het is leuk als er wat
gebeurt, als een ondernemer een vervolg-
stap met zijn bedrijf wil zetten en daar een
partner of een investeerder voor zoekt.
Het is prachtig om partijen bij elkaar

te brengen en te zorgen dat er een mooi
resultaat ontstaat, waar iedereen blij van
wordt. Ik ben vooral een adviesnotaris.
Meedenken, meepraten, strategieén
uitdenken, daar houd ik van. Dankzij mijn
buitenlandse ervaring is mijn praktijk ook
internationaal. Inmiddels ben ik zelf ook
ondernemer. In 2015 werd ik toegevoegd
notaris en vorig jaar heb ik de hele
procedure, maar dan mét ondernemings-
plan, nog een keer doorlopen. Want toen
was de tijd rijp voor een tweede notaris,
naast Jan Willem Schenk. Dus nu ben ik
ook mijn eigen bedrijf aan het runnen.
Het is keihard werken, maar ik geniet er
enorm van.
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