Een coup?

De afgelopen tijd stonden er grote koppen
in de landelijke kranten. Er is onrust in
notarieel Nederland en een vertrouwens-
breuk binnen onze beroepsorganisatie. Dit
alles resulterend in het wegsturen van het
huidige bestuur van de KNB en een
zoektocht naar nieuwe bestuurders die de
positieve weg weer moeten terugvinden.

De snelheid waarin dit proces zich heeft
afgespeeld en de traagheid hoe het na de
coup gaat, verbaast mij. Is ons notariaat
gediend bij een dergelijke coup en gaan er
nu ook echt dingen veranderen? Ik vrees
van niet. De vereniging voor rechtszeker-
heid 1s een initiatief van een groep die
zoekend is naar een nieuwe weg, echter
mij is niet volledig duidelijk hoe zij het
nou precies anders willen en ook hoe zij
datwillen bereiken. Daarnaast is het
proces naar mijn mening vreemd verlopen.
Een e-mail versturen aan alle (kandidaat-)-
notarissen in Nederland is een grote stap
voor een groep die geen enkele officiéle
instantie vertegenwoordigt. Ik vraag mij
dan ook af of dit wel geoorloofd is. Mag ik
zelf ook zo'n e-mail sturen aan heel
notarieel Nederland met het verzoek te
stemmen over een of ander onderwerp?

Daarnaast kwam mij ter ore dat op
sommige kantoren een steminstructie
werd gegeven door de meer senior-mede-
werkers aan de junior-medewerkers over
hoe te stemmen op de desbetreffende ring-
vergadering. Tevens begreep ik dat op de
Utrechtse ringvergadering er maar twee
stemkeuzes waren: of het hele bestuur
wegsturen, of gedeeltelijk het bestuur
wegsturen. Daarmee is volgens mij een
derde keuze vergeten: het bestuur kan
blijven zitten en gaat verder met haar
werkzaamheden.

Voor mij als kandidaat-notaris is het onbe-
orijpelijk dat ons notariaat zo ver afge-
gleden is, dat van enige prudentie (door
niet je junior-collega’s onder druk te zetten
over steminstructies) en bescheidenheid
(door de optie van behoud van het bestuur
niet eens mee te geven) nauwelijks meer
sprake schijnt te zijn. Het populisme dat
ook in de rest van de Nederlandse maat-
schappij steeds meer de toon voert, heeft
zich nu ook in het notariaat laten zien en
wat mij betreft van z'n slechtste kant.

Vier kandidaat-notarissen schrijven bij
toerbeurt de Kanocolumn. Elke maand

doet een van hen verslag van de belevenissen
en ervaringen als kandidaat-notaris. Om
vrijuit te kunnen schrijven, ondertekenen ze
de column slechts met ‘Kano’.




