Een goede eerste dag

Na een paar maanden zwangerschapsverlof
brak de tijd weer aan om te gaan werken.
Toen het einde van het verlof naderde,
zag ik er in eerste instantie tegenop weer
te beginnen. Ondanks de drukte thuis
(respect voor alle fulltime-moeders) vond
ik het lastig de zorg voor mijn kinderen uit
handen te geven. Alle tegens schoten door
mijn hoofd: je mist zo veel van je kinderen,
krijgen mijn kinderen wel de aandacht die
ze verdienen, de kinderopvang wordt steeds
duurder, wil ik voor die paar euro nog wel
werken enzovoort. Allemaal punten waar
je ook genoeg ‘voors’ tegenover kan zetten,
maar die bleven in mijn hoofd achterwege.

VERRAST

Met een flinke portie tegenzin ging ik via het
kinderdagverblijf naar kantoor. Ik was

er als eerste en zuchtend liep ik naar mijn
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kamer de stapels (spoed)dossiers tegemoet.
Op mijn bureau lag een kaartje en een
cadeautje voor onze jongste achtergelaten
door mijn vervangster. Wat aardig en attent!
Ik bekeek de dossiers op mijn bureau. In

elk dossier zat een lijstje met daarop wat

er nog moest gebeuren. De schade leek

mee te vallen, sterker nog: alles was keurig
achtergelaten! Er verscheen een glimlach
op mijn gezicht en ik startte mijn computer.
Langzaamaan druppelden de collega’s
binnen en werd ik enthousiast verwelkomd.
Ik werd zelfs verrast met twee bossen
bloemen.

ENTHOUSIAST

Na bijgepraat te hebben en een kop koftfie
kon het werken beginnen. Er kwamen de
nodige telefoontjes binnen, maar deze
kon ik — dankzij de lijstjes in het dossier -

goed afhandelen. Voordat ik het wist, was
de werkdag weer voorbij en kon ik afreizen
naar het kinderdagverblijf om de kinderen
op te halen. Thuis vertelde ik enthousiast
dat ik zo'n goede eerste dag had gehad

en dat het allemaal was meegevallen. Wat
goed achtergelaten dossiers, twee bossen
bloemen en een attentie voor de kleine al
niet kunnen doen!

Vier kandidaat-notarissen schrijven bij
toerbeurt de Kanocolumn. Elke maand
doet een van hen verslag van de belevenissen
en ervaringen als kandidaat-notaris. Om
vrijuit te kunnen schrijven, ondertekenen
ze de column slechts met ‘Kano’.




