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k n b

‘H
et is belangrijk om als 
(kandidaat-)notaris  
af en toe je mening  
te toetsen. Kun je dit  

niet op het eigen kantoor of in de 
omgeving, bel dan met een vertrou-
wensnotaris. Wij zijn er om mee te 
denken en te sparren, niet om collega’s 
te vertellen hoe zij iets moeten doen. 
Zie het als de gedachten spiegelen.’ 

‘De KNB heeft negen vertrouwens-
notarissen. Al in 1997 is de beroepsor-
ganisatie hiermee begonnen. Deze 
vertrouwensnotarissen zitten door  
het hele land en krijgen gezamenlijk 
tientallen telefoontjes per jaar. 
Ikzelf ben er nu een halfjaar mee 
bezig. Een groentje nog dus. Twee keer 
per jaar komen wij samen en leggen 
wij elkaar de cases voor waar wij mee 
te maken hebben gehad. Ook laten  
wij de anderen weten wat wij in dat 
geval hebben geadviseerd. Goed om  
te kijken of je als vertrouwensnota-
rissen op dezelfde golflengte zit. Toen 
ik werd gevraagd om vertrouwens-
notaris te worden, was ik zeer verrast. 
Kan ik dat wel? Mijn man zegt altijd 
dat ik nog roomser ben dan de paus. 
En eigenlijk heeft hij ook wel gelijk. 
Toch vond ik het belangrijk om mee te 
doen. Ik moet ook uit die comfortzone 
van mijn eigen organisatie en mijn 
steentje bijdragen aan de beroeps-
organisatie. Ik heb een heel drukke 
praktijk, maar het is ook belangrijk 
om verder te kijken. Anders zit je ook 
maar zo in je eigen kamer en ben je 
alleen met je eigen bedrijf bezig. 
Bovendien kan ik hier zelf ook weer 
van leren.’ 

Er zijn verschillende (notarieel-)juridische commissies en samenwerkings-
verbanden waar (kandidaat-)notarissen in deelnemen. In Notariaat Magazine 
vertellen ze hierover.

‘Gedachten spiegelen’

‘Vakgenoten helpen, is mooi. Wij 
hebben allemaal weleens een geval 
waarbij je twijfelt. Zo kreeg ik het 
afgelopen jaar een belletje van 
iemand die mij iets voorlegde waar  
ik zelf net zo mee had geworsteld.  
Ik heb er toen ook flink over na 
moeten denken. Ik heb de beller 
verteld hoe ik het aan zou pakken. 
Maar ik heb ook niet de wijsheid in 
pacht. Achteraf vraag ik mij af of  
de beller wat aan mijn advies heeft 
gehad, lastig. Bij een ander belletje 
was mij meteen duidelijk dat de 
collega niet goed bezig was. En dat 
heb ik ook gezegd. Wat diegene mij 
voorgelegde, had geen issue mogen 
zijn. Dat kon gewoon niet. Deze 
collega mocht niet passeren. Ik wijs 
dan ook op de stappenplannen van  
de beroepsorganisatie. Die zijn een 
handvat, maar een praatje met een 
collega is soms een stevigere greep.’ 

‘Zelf heb ik in het verleden ook 
weleens gebeld met een vertrouwens-
notaris. En ook met het KNB-bureau. 
Ik werd daar toen op gewezen door 
een collega. Als ik nu een dilemma 
heb, zou ik dat zeker weer doen. 
Casussen zijn soms gewoon moeilijk. 
Kijk naar de DilemmApp. In principe 
zijn er geen foute antwoorden. Overal 
zitten nuances in. Het is maar net hoe 
je iets benadert. En toch moet het voor 
iedereen wel duidelijk zijn als iets echt 
niet kan. Gebruik je gezond verstand.’ 

w i e

w a a r

Imca Segers (51), notaris
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notaris en meer

| b e e l d  Martin van Welzen

 4  |  2 017 1 9


